
Dienst op Eerste Pinksterdag, 8 juni 2025, om 9.30 uur in de Grote Kerk in Dalfsen 

 

Voorganger: ds. Freek Schipper    ~    Organist: Dik van Berkum    ~    Lector: Margot Uittenbogaard 

 

Niet alleen christenen vieren Pinksteren, maar 

gelovige Joden ook. Zij spreken van het 

Wekenfeest (vertaling van het Hebreeuwse 

Sjawoe’ot), een verwijzing naar de zeven 

weken tussen het Joodse Paasfeest (Pèsach) 

en dit feest. Lucas schrijft niet voor niets dat 

God de Heilige Geest uitstortte toen het 

(Joodse) Pinksterfeest gekomen was. 

Daarmee geeft hij een hint dat we beter kunnen 

begrijpen wat de komst van de Heilige Geest 

betekent als we iets afweten van het 

Wekenfeest. Maar als we ons daarin verdiepen, neemt de verwarring eerst alleen maar toe. Want wat 

de ene Jood in het Wekenfeest ziet, verschilt nogal van wat de ander erover zegt. Bij nader inzien 

past die veelkleurigheid juist goed bij wat wij met Pinksteren mogen vieren. 

  

 Welkom en mededelingen 

 Lied 672: 1, 2 en 7 [Kom, laat ons deze dag] 

 Bemoediging en Groet 

 Gebed om nieuwe richting 

 Lied 310 [Eén is de Heer, de God der goden; 5 verzen] 

 Gebed om bezielde taal 

 Lied 683 [’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest; 4 verzen] 

 Gesprek met de kinderen voor ze naar hun dienst gaan 

 Inleiding op de lezingen 

 Lezing van Exodus 19 vers 1 tot en met 5 en vers 17 tot en met 20 

 en van Deuteronomium 16: 9 tot en met 11 

 Gezang 243: 3, 4, 5, 6 en 7 uit Liedboek voor de kerken 1973  
 

Het vuur, op Sinaï een stroom,  een wilde vlammendans, 

    is nu op ieder hoofd een kroon,  in ieder oog een glans. 
 

De stem die als bazuinen luid  neersloeg op 't bevend  volk, 

    met majesteit weerklinkend uit  de donkerzwarte wolk, 
 

  die grote stem des hemels vindt  nu hartelijk gehoor, 

    en is als ademtocht van wind,  als geestdrift in het oor, 
 

en vult de kerk van God, en vult  de wereld overal; 

    slechts niet het hart dat in zijn schuld,  zijn trots volharden zal. 
 

Kom Heer, kom wijsheid, liefde kracht,  kom in het oor, o Geest, 

    en red, Heer, door uw overmacht  wie U bemint of vreest. 

 

 Lezing van Handelingen 2 vers 1 tot en met 12 

 Lied 673 [Heilige liefdeskracht; 4 verzen] 

 Verkondiging 

 Lied 700 [Als de wind die waait met vlagen; 3 verzen] 

 Gebed 

 Inzameling van gaven 

 Lied 687 [Wij leven van de wind; 3 verzen] 

 Zegen 


